
Koos verteld verder. (afl. 102) 

 

café Zaanzicht.  

 
Het café  aan de Oostzijde 190 en de  Zaan dateert 
al van 1882 en staat op de 20e plek van de oudste 
bedrijven in de Zaanstreek. Zaanzicht is een 
bijzonder pand. Er is een hele geschiedenis 
verbonden aan dit perceel. Als je binnen komt ziet 
het er uit als een museum. De muren hangen vol 
oude schilderijen. Als er geen geld was om de 
consumpties te betalen bood men een schilderij,  
antiek bord of vaas aan om de rekening te 
voldoen. Er is nooit veel veranderd aan dit pand . 
Alleen de muren die het tolhuisje van het café 
scheiden zijn weg gehaald . In 1882 wordt er een 
loopbrug over de Zaan van de Oostzijde naar de 
Westzijde aangelegd de voormalige loopbrug te 
Zaandam, ongeveer honderd meter zuidelijker 
van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. De 
Hoopbrug werd in 1882 geopend en was een 
tolbrug. Wie de brug wilde passeren moest tol 
betalen. Zaanzicht heeft toen een tolhuisje 
gehad. Voor voetgangers kon de loopbrug een 
behoorlijke tijdsbesparing opleveren, maar voor 
de scheepvaart was de loopbrug een obstakel. 
Reeds is 1934 werd besloten de toen al 
bouwvallige Hoopbrug te slopen. Het zou tot in 
1941 duren voor de Prins Bernhardbrug werd 
worden geopend en de Hoopbrug kon worden 
gesloopt. Maar omdat het oorlog was mocht de 
brug niet de naam hebben van de Prins der 
Nederlanden, Daarom bedachten de Duitsers een 
andere naam; de Troelstrabrug, die na de 
bevrijding meteen werd veranderd in Prins 
Bernhardbrug. 
 
 

 
De naam Nijenhuis is generaties lang verbonden 
aan het bruine café. In 1966 was Rie de 1e 

uitbaatster. In 1980 namen Henk en Truus  
het over, ze werkten er inmiddels al. In januari 
kwam dochter Suzanne bij de staf. Het pand is 
bij vele sporters bekend. VVZ hield er voor de 
wedstrijd een broodmaaltijd. Zaanzicht was 
sponsor van een zaalvoetbalteam, er wordt 
gebiljart, er oefent een zangkoor en er 
worden pijltjes gegooid op drie borden.  Twee 
maal per jaar is het een stempelpost voor de 
fietstocht ter introductie van de voorjaars en 
najaar bockbier. Die vooral opgeluisterd werd 
door de Zaanse rockband de Melodystrings, 
met muziek uit de jarenzestig en uitgroeide 
tot een reünie van vele liefhebbers. 

 
 
Ooit had het pand aan de Zaankant een overdekt 
terras. Hier kon men in een gezellige entourage 
van en biertje of hapje genieten, met zicht op de 
Zaan met de vele zeil, roei en stoombootjes. 
Naast het houten pand van vrijwillige brandweer 
Kring 3, stond een gietijzeren urinoir, de 
z.g.plaskrul of in de volksmond de  pisbak. Dit 
metalen object heeft er nog jaren gestaan, totdat 
de roest het bouwwerk in zijn greep kreeg en 
uitgepist in de schrootbak belandde. 
 



 Koos verteld verder.  

Het rRad van Avontuur (afl. 103) 

In de afgelopen eeuwen zijn er heel wat molens 

verbrand, of afgebroken. Maar dankzij de 

vereniging De Zaanse molen komt er 

verandering in. Want…, opnieuw wordt er een 

molen herbouwd en krijgt een vaste plek op de 

Zaanse Schans. Hiermee begint de vereniging 

Zaanse molen aan een nieuw avontuur. En 

helemaal door de naam, het wordt dan ook Het 

Rad van avontuur.  

Deze molen stond in 1648 aan de Oostzijde, 

waar pas vanaf 1902, de Noorderbrug Koog aan 

de Zaan verbond met de slachthuisbuurt. In een 

smal straatje hangt een naambord waar ooit 

deze molen stond. 

De naam van de bouwer is niet bekend, maar 

wel dat het een schoenmaker was. Hij kwam op 

slinkse manier aan zijn geld door een partij 

huiden te verkopen, die hij op zijn tjalk had en in 

het IJ bij Amsterdam lag. 

Van olie naar cacao. 

Het molenlijf, dat optisch gezien op een 

vierkante schuur staat, is van oorsprong een 

oliemolen. In zijn nadagen werd de molen 

gebruikt om cacao te vermalen. In 1915 werd 

deze bijzondere molen gesloopt. Het terrein 

werd gebruikt voor meters hoge opslag van 

vaten. 

 

 

 

Nu wordt er dus weer een stukje geschiedenis 

aan het molenpanorama toegevoegd. Maar er 

moet nog veel aan de plannen worden gewerkt, 

om de molen op het landje De Haan geplaatst te 

krijgen. Dat gaat veel geld kosten en zal zeker 

een groot aantal jaren duren. De vele bezoekers, 

dat waren er in 2017 ruim 70000, van de Zaanse 

Schans zullen dit allemaal goed kunnen volgen. 

Bijzondere molen. 

De molen Het rad van avontuur is een 

bijzondere molen, vooral door een grote stelling 

omloop, boven het dak van de schuur, waar ook 

het molenlijf uitsteekt. 

Met de herbouw van de molen kan de 

toeristenstroom beter worden geleid over de 

Zaans Schans. Maar geduld moet er zijn om 

uiteindelijk het resultaat te aanschouwen. 

Ben je ook molenliefhebber wordt lid, voor 

30 € p/j krijg je 3x het blad De Winbrief en 

Gratis toegang in de molens aan de Zaanse 

Schans. 

 


